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ORDE VAN DIENST 
 
Inleidend woord – door voorganger 
 
Lied ‘O Heer, wees met uw kerk’ (LB 591): 
 1. muziek, 2. muziek, 3. lezen, 4. muziek, 5. lezen – muziek gespeeld 
door Franske 

1 O Heer, wees met uw kerk 
en laat ons niet vergaan, 
maar zend uw kracht 
diep in de nacht, 
dan breekt de morgen aan. 
 
2 Wij wachten U, o Zon, 
het duister duurt zo lang, 
het water stijgt 
en Gij, Gij zwijgt, 
het wordt ons al te bang. 
 
3 Uw schepping vraagt naar U. 
Volhardt Gij in uw rust? 
De macht van ’t kwaad 
gaat rond en gaat 
zijn gang naar hartelust. 
 
4 Het was de zesde dag 
dat Gij de mensen riep 
en schiep voorgoed 
in vlees en bloed 
en in uw beeld verdiept. 
 
5 De vrijdag is voorbij, 
de sabbat is vervuld. 
O dageraad 
toon uw gelaat, 
een ochtend zonder schuld! 

 



  

 
Inleiding lezing 
 
Lezing: Jona 2 – door Jesse 
 
Lied ‘Stil ligt de tuin rondom het witte graf’ (LB 592): 1. muziek, 2. 
lezen, 3. muziek – muziek gespeeld door Franske 
 

1 Stil ligt de tuin rondom het witte graf 
waar zich de Heer voor ons verloren gaf. 
Vrouwen en vrienden gaan rouwend in het zwart. 
Zwaar als een steen weegt droefheid op hun hart. 
Hoop is vervlogen en vriendschap weggevlucht. 
Alles wat leeft, ja heel de schepping zucht. 
 
2 Drie dagen is zijn stem niet meer gehoord. 
Ademloos wacht de wereld op het woord. 
Waar is de God die hemel en aarde schiep? 
Waar is zijn Zoon die ons bij name riep? 
Waarom verlaat Hij nu wat zijn hand begon? 
Duisternis overmant het licht der zon. 
 
3 Eeuwige, uw gerechtigheid is groot. 
Wek uw Gezalfde, wek Hem uit de dood. 
Mogen wij hopen dat bij de dageraad 
wij Hem herkennen als Hij voor ons staat? 
Wordt dan uw hemelse vrederijk gesticht 
hier op de aarde in het morgenlicht? 

 
Stilstaan bij het graf 
 
Lied ‘Sta op! – Een morgen ongedacht’ (LB 630: 1) – door Franske 

Sta op! Een morgen ongedacht, 
Gods dag is aangebroken, 
er is in één bewogen nacht 
een nieuwe lent' ontloken. 
Het leven brak door aarde en steen, 



  

uit alle wond'ren om u heen 
spreekt, dat God heeft gesproken. 

 
Voorbeden Stille Zaterdag,  

 
Stilte,  
 
‘Onze Vader’ bidden 
 

Na elke bede steken we een kaarsje aan en speelt Franske:  
‘Als alles duister is’ (LB 598) 
 
Als alles duister is, 
ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, 
vuur dat nooit meer dooft (2x) 

 
Slotwoord  
 
Lied – door Franske   
Uit: Als de graankorrel sterft (t: Marijke de Bruijne – m: Anneke 
Plieger) 
 

Licht dat terugkomt. 
Hoop die niet sterven wil. 
Vrede die bij ons blijft. 
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